
In de week gelegd 28-24, 07-07-2024, Reken maar! 

Ezechiël 2,2-5; 2 Korintiërs 12, 7-10; Marcus 6, 1-6 

 

De wereld van de exacte wetenschap verandert ons leven aldoor en 

veraangenaamt het. Toch is het versmallen van de werkelijkheid tot een 

louter meetbaar en materieel model, ‘exact verkeerd’. Dat bleek afgelopen 

week uit berichten over een nieuwe therapie, EMDR genaamd. Deze zou het 

aantal zelfdodingen onder jong volwassenen, dat sinds 2013 met 17% (!) 

steeg, omlaag moeten brengen. Kan EMDR mensen helpen anders te gaan 

denken? Dat zou mooi zijn. We staan hier op de scheidslijn tussen de wereld van cijfers en 

gevoelens. Depressieve mensen zijn de ‘ballingen’ van onze tijd. Als geen ander weten zij dat 

cijfers geen antwoord geven op vragen naar hoop en existentiële zekerheid; de taal van het 

hart wel.  

 

Zij vinden Ezechiël aan hun kant, de profeet die met het volk de ballingschap in Babylon 

deelt. Ezechiël voelt Gods Geest over zich komen. Deze doet hem ‘recht overeind’ staan en 

laat hem over Israël zeggen: ‘Hun vaderen hebben tot op de dag van vandaag tegen Mij 

gezondigd, de zonen hebben een harde blik en een hart van steen’. Hier wordt het 

‘berekenende’ gedrag van het volk aan de kaak gesteld. Dát bracht hen in Babylon, de plek 

waar het recht van de sterkste regeert, de macht van het ‘getal’. Ezechiël vraagt om ruimte 

voor God en zijn Geest. Het moet ‘anders’.  

 

In de tweede lezing vandaag, zegt Paulus tegen de Korintiërs dat hij zich nergens op kan 

beroemen. Zijn krachten schieten tekort. Ergert het hem dat hij niet bij machte is een stralende 

overwinning van zijn idealen te bewerkstelligen? De Heer antwoordt dat Paulus het ook 

ánders kan zien: ‘Je hebt genoeg aan mijn genade, kracht wordt juist in zwakheid volkomen’. 

Er moet iets in óns geboren worden; daarmee gaat de Heer zelf aan de slag. Dat vraagt ons om 

overgave, niet gemakkelijk wanneer het ego in de weg zit.  

 

Dat zien we vandaag ook in het evangelie. Marcus vertelt dat Jezus zijn vaderstad 

bezoekt. In de synagoge geeft hij les, maar bezoekers reageren geïrriteerd: ‘Waar 

haalt hij het vandaan; is hij geen timmerman -net als zijn vader? De sfeer raakt 

verziekt en de ruimte verdwijnt. Jezus kan slechts enkele zieken genezen. We zien 

dat de wereld van het hart en de ratio elkaar nodig hebben.  

Dan kunnen mensen rekenen op elkáár en gebeuren er wonderen!  

 


